
  

Zonnig Corfu met Michael, Annie, Tjeerd Jan, Ineke, 

Saskia, Jolanda, Sjoerd, Nicoline en Josje. 
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Maandag 24 juni 

Voor de meesten van ons begint de vakantie vandaag al. Het kantoor Tendens regelde een 

kamer in het Fletcher hotel op vliegveld 

Rotterdam. In de lobby van het hotel 

ontvangen Josje en Nicoline de eerste vijf 

vakantiegangers en hun wegbrengers. 

Een kopje koffie, thee of wat anders gaat 

er wel in na een lange autorit. Ineke, 

Sjoerd, Saskia, Annie, Tjeerd-Jan, Josje en 

Nicoline maken kennis met elkaar en 

gaan dan naar hun eigen kamers want we 

moeten er morgenochtend vroeg uit, om 

5.00 uur bij de incheckbalie!! 

 Dinsdag 25 juni 

Het lukt ons allemaal om om 4.45 uur beneden in de lobby te zijn. Een wandeling van wel 

5 minuten brengt ons bij de deur van de vertrekhal waar Jolanda en haar broer Dirk staan. 

Binnen loopt Michael al een poosje rond, hij is afgezet door een vriend: We zijn compleet 

en kunnen inchecken en door de beveiliging en om 6 uur zitten we in restaurant “Kitchen” 

en halen Josje en Nicoline een ontbijtje voor 

iedereen.  

 

 

De tijd vliegt en voor we het weten zitten we in het vliegtuig, op weg naar Corfu! 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We landen keurig op tijd op Corfu en worden met een kleine bus naar ons hotel gebracht. 

 

 

 

 

 

 



Het is nog vroeg, onze kamers zijn nog niet klaar. In de lobby vullen we samen alle  

formulieren in en worden de kamers verdeeld. Het is weer zeer verspreidt door het hotel: 

op de tweede, derde en vierde verdieping hebben we kamers! We eten op het terras een 

tosti en om 14.30 zijn de kamers klaar. Die zijn prima in orde. Tijd voor een frisse duik in het 

zwembad:       

 

 

 

 

 

 

 

In het restaurant staat om 19.30 een heerlijk buffet voor ons klaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het eten wandelen we nog even de 

boulevard op, en ontmoeten we een 

fanatieke Griekse voetbaltrainer die ons 

foto’s laat zien van een ontmoeting met 

een Nederlandse voetbalberoemdheid….. 

 

 



 

En dan is er ook nog muziek op het terras van ons eigen hotel. 

 

En daar drinken we natuurlijk nog wat bij.  

Dan is het toch echt wel tijd om naar bed te gaan, 

het was een lange dag. We zoeken onze kamers op en worden de volgende dag met dit 

mooie uitzicht wakker….. (niet iedereen maar Tjeerd-Jan, Sjoerd, Ineke en Jolanda wel) 



Woensdag 26 juni 

Het eerste ontbijt in het hotel is ook erg goed. Het wil alleen nog niet heel goed lukken met 

de tafels. Gisteravond hadden ze wat tafels bij elkaar geschoven, maar daar zitten nu 

andere mensen. Het zou handig zijn als er een gereserveerd-kaart op zou staan ….Na het 

ontbijt zoeken we het zwembad op en we vinden een mooie plaats onder een houten 

afdakje met drie bankjes. Stoelen slepen we overal vandaan en zo hebben we een mooie 

plek voor ons allemaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het water is lekker, de zon warm, we smeren en 

kletsen heel wat af. 

Om een uur of drie gaan we richting de boulevard 

om een kleine hapje te eten. We komen terecht bij 

een veredelde 

snackbar waar 

ze hele 

lekkere pizza’s 

hebben. We 

delen er 5 met z’n negenen. 

 

 

 



Na de pizza trakteert Jolanda ons op een 

bolletje ijs met slagroom ! Gewoon omdat 

ze het zo gezellig met ons vindt!! 

Een hoeraatje voor Jolanda! 

We bespreken de plannen voor morgen: 

we gaan een bustocht van een hele dag 

maken. De Grand Eiland Tour. We stoppen 

onderweg steeds in andere plaatsen. 

Op de terugweg worden er weer veel winkeltjes bezocht en nog meer gekocht. 

 

We eten om 20.00 uur in het restaurant en wat een verrassing , er staat een tafel voor 

9 personen klaar met een bordje ‘Reserve’:     Het is gelukt! 



Donderdag 27 juni 

We zitten om 7.30 uur aan het ontbijt want we vertrekken al vroeg met de bus. Er staat 

heel veel op het buffet maar Saskia mist toch nog wat: de hagelslag !! Maar daar heeft ze 

wel wat op gevonden, kijk maar op de foto: 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wachten voor het hotel op 

de bus, die komt natuurlijk een 

half uurtje later dan gepland. 

Maar het is mooi weer, nog niet 

zo warm en het levert een leuke 

foto op! 

Dit is de tocht die we maken: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Spectaculaire landingen bij Mouse-eiland 

 

 

 

 

 



Corfu stad 

 

 

 

 



ondertussen maken Josje en Jolanda een paardenrit. 

 

 

 

 

 



We lunchen met een prachtig uitzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natuurlijk laten we de gelegenheid om iets te kopen niet voorbij 

gaan:………..ringen………….petten…………..t-shirts…………rugzakjes…………….. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Vrijdag 28 juni 

Rustdag in het zwembad en we proberen de 

zee uit, ook lekker. 

 

We lunchen deze keer in het 

hotel, het is warm, een keertje 

lekker ‘thuis’ blijven, bevalt ons 

wel….kan je gelijk daarna ook 

een 

middagslaapje 

doen…. 

 

 

  Lekkere 

fruitsalade, dat is met  

die warmte wel erg lekker… 

 

 



Vanavond is er een ijsje na het buffet, een lange rij maar die doorstaan wij!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanavond ook nog een Griekse zang en dans avond, dat levert ook weer mooie, leuke en 

spectaculaire foto’s op, met dank aan Tjeerd Jan die speciaal voor ons lang op blijft om deze 

foto’s te maken! 
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Zaterdag 29 juni 

We maken vandaag een boottocht, we stoppen op verschillende plaatsen om te zwemmen. 

  



 

Bleu Lagoon 

   

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

We zwemmen met visjes 

 

 

Een aardige 

Engelsman, neemt na 

de lunch bier mee voor 

Tjeerd Jan! 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

En ook vandaag lunchen we weer. 

  

Dan zijn we weer bijna bij ons 

hotel, we zien het al liggen vanaf 

het water.   



Zondag 30 juni                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een heerlijke dag in het zwembad, met veel tijd 

voor een echte Griekse Lunch in het dorp. 

 

 

 

 

We kiezen allemaal verschillende voorgerechten 

en delen dat met elkaar. Van de eigenaar krijgen 

we als toetje gratis watermeloen. Dat slaan 

we niet af, het fruit op het eiland is erg 

lekker. We aten eerder al kersen, zo groot als…………………kleine meloenen…………….  



 

Josje houdt ‘kantoor’ in het 

zwembad!! 

Na een douche en een rustmomentje weer een heerlijk diner buffet. 

 

 



Maandag 1 juli 

Vandaag een uitgebreid zee-bezoek. 

Tjeerd Jan, Michael en Nicoline zwemmen naar een boot die vlakbij het strand voor anker is 

gegaan. We mogen even aan de boot hangen om uit te rusten. Aardige Griek met een 

mooie dochter die morgen naar Amsterdam vliegt, dat is toevallig…..wij ook! 

 

 

 

 

en eindelijk het luchtbed van Saskia uitproberen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is deze man………..?? 



De laatste lunch hebben we buiten , vlak bij de haven. Weer een echt Grieks restaurant! Na 

de goede ervaringen van gisteren, bestellen we nu allemaal iets voor onszelf.  

 

En een ijsje toe van Ineke!! Dank je wel!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 2 juli 

We moeten vroeg op want we vliegen  

al om 9.30 uur. Het hotel heeft voor 

een meeneem ontbijt gezorgd en de 

bus is keurig op tijd. 

We zijn zo vroeg dat we nog niet kunnen inchecken. Maar we krijgen een seintje als het 

zover is en we hoeven dus niet in de rij te staan. We parkeren onze koffers en dan hebben 

we mooi de tijd om onze ontbijtbox leeg te maken. Daarna gaat het allemaal weer erg snel, 

we worden ook door de beveiliging heen geholpen, nergens een rij: bofferds zijn we!! 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de vlucht worden we nog getrakteerd op 

koffie of thee met een lekkere Nederlandse 

koek! 

 



met veel mooie herinneringen komen we iets 

later dan gepland op Schiphol aan. Maar dat 

heeft als voordeel dat alle ophalers er al zijn. 

Ook weer fijn om thuis te zijn! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat een gezellige, warme 
vakantie hebben we op het 
mooie Corfu gehad. Fijn dat 

jullie mee waren en er zo van 
hebben genoten.              

Hartelijke groet van  
       Josje en Nicoline 


